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Aan onze zeer gewaardeerde donateurs     

Huis ter Heide, december 2024
Geachte donateurs,

Op 29 september 1946 werd de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront opgericht naar het voorbeeld van 
het al vóór de Tweede Wereldoorlog bestaande Nationaal RK Comité voor Cultureel Werk onder Militairen. 
Het kreeg als doelstelling steun te verlenen aan de geestelijke verzorging van de militairen behorende tot de 
Nederlandse Strijdkrachten. 
Het Nationaal Katholiek Thuisfront hanteert nog steeds de kernwaarden van toen:  
Aandacht, erkenning, waardering en respect voor Nederlandse militairen, veteranen en hun thuisfront.

Maatschappelijke organisatie
De Stichting is een maatschappelijke organisatie die Krijgsmachtbisschop Mgr. E. de Jong en de aalmoezeniers, 
werkzaam bij de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij Defensie, steunt bij het vervullen van 
hun opdracht: zich inzetten voor het geestelijk welzijn van de mensen die als militair hun taak verrichten in de 
Krijgsmacht. Een meer specifieke doelstelling van het Nationaal Katholiek Thuisfront is om deze zorg voor de 
(uitgezonden) militairen en hun thuisfront in te passen binnen de Katholieke geloofsgemeenschap.

Defensie
Defensie beschermt wat Nederland dierbaar is. De Krijgsmacht heeft anno 2024 drie hoofdtaken. Dit zijn:
• Beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten.
• Bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit.
• Ondersteunen van civiele autoriteiten en leveren van bijstand bij rampen en crises.
Omdat de dreiging steeds dichterbij komt, ligt de nadruk steeds meer op de eerste hoofdtaak: het verdedigen 
van Nederland en bondgenoten. 

Samen met de samenleving 
Veiligheid is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Daarom werkt Defensie steeds meer 
samen met bedrijven en kennisinstellingen. Maar het is meer dan dat. Het gaat erom dat je als samenleving 
eensgezind opstaat op de momenten dat het ertoe doet. Dat je verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor 
de verdediging van je land en de bijbehorende waarden en normen. Ook in het tonen van die bereidheid zit 
een belangrijke waarde: die van afschrikking. Daarmee kun je dreiging en oorlog voorkomen.
In het optreden van de krijgsmacht verandert er veel. In plaats van iedere missie nauwkeurig voor te bereiden 
en te plannen moeten militairen in de nabije toekomst ‘gewoon’ klaarstaan, altijd gereed voor een groot 
conflict. https://www.defensie.nl/onderwerpen/overdefensie/het-verhaal-van-defensie/wat-doet-defensie 

De rol van aalmoezeniers bij de Krijgsmacht
De geestelijke zorg die aalmoezeniers bieden, aan hen die in Nederland of ver van huis hun werk verrichten, is 
onmisbaar. Zij zorgen ervoor dat onze kerkgemeenschap ook in de militaire samenleving dagelijks aanwezig en 
zichtbaar is. Omdat het leven van iedere militair betekenis heeft!
Naast steun aan actieve militairen, is ook de nazorg van veteranen een belangrijk aandachtspunt. 
Het is voor de militairen goed om te weten dat zij altijd bij hun aalmoezenier terecht kunnen, dat het Nationaal 
Katholiek Thuisfront hen steunt in woord en daad en dat de Nederlandse samenleving meeleeft! 

Jaarlijkse bijdrage van onze donateurs
De ondersteuning die het Nationaal Katholiek Thuisfront biedt is afhankelijk van uw jaarlijkse zeer gewaardeerde 
bijdrage.
 >>
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Activiteiten Nationaal Katholiek Thuisfront
U draagt met uw ondersteuning onder andere bij aan de volgende activiteiten van het Nationaal Katholiek Thuisfront: 
• Ieder jaar, op Allerzielen of op de eerste zaterdag na Allerzielen, organiseert het Nationaal Katholiek Thuisfront een 

plechtige herdenkingsdienst, voor de overleden medewerk(st)ers van het Ministerie van Defensie (burger en militair). 
Vele nabestaanden komen tijdens deze Requiemviering bij elkaar om hun overleden dierbaren te gedenken;

• Jaarlijkse organisatie van een Goede Vrijdagviering voor veteranen, hun thuisfront en andere belangstellenden in het 
Kruispark in Roermond;

• Ondersteuning aan de Militaire Lourdes Bedevaart door bij te dragen in de onkosten van rolstoelduwers voor militairen 
of veteranen die rolstoel gebonden zijn;

• Sponsoring van scootmobiels in Lourdes voor veteranen die slecht ter been zijn;
• Faciliteren deelname van jonge militairen en militairen van het Caribisch deel van het Koninkrijk aan de internationale 

militaire bedevaart naar Lourdes. 

Kaarsje branden
Hebt u een dierbare bij defensie, misschien uitgezonden, op zee of oefenend in het buitenland? Wilt u een kaarsje 
branden voor hem of haar? Dat kan op onze website www.katholiekthuisfront.nl onder de knop “Een kaarsje branden”. 
Op deze manier willen wij, namens u, een gevoel van waardering, respect, saamhorigheid en verbondenheid uitdrukken 
van ons, Nederlanders, met de (uitgezonden) militairen en hun familie.

Uw donatie
Er zijn twee manieren waarop u ons gemakkelijk en veilig met een donatie kunt steunen:
1. door een bedrag over te maken via internetbankieren naar IBAN NL90INGB0000007033 ten name van Stichting 

Nationaal Katholiek Thuisfront met als betalingskenmerk Donatie NKT 2024. 
2. via de donatieknop op onze website www.katholiekthuisfront.nl. 
Uw bijdrage is een bewijs van daadwerkelijk medeleven en verbondenheid met onze militairen. 

Uit kostenoverwegingen en omdat het duurzamer is geen extra papieren brieven te printen zouden wij u willen 
vragen om aan ons uw adres, zoals dat boven aan deze brief staat, en uw e-mailadres door te willen geven. 
Dan krijgt u voortaan deze brief, maar ook de uitnodiging voor de jaarlijkse Requiemviering digitaal toegezonden. 
Dat kan door een e-mail te sturen aan: info@katholiekthuisfront.nl. Dank daarvoor.

Mede namens alle aalmoezeniers en militairen zeggen wij u ook dank voor uw onmisbare medewerking en steun. 
Tevens willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om u namens bestuur en medewerkers Gezegende 
Kerstdagen, een voorspoedig maar vooral een gezond 2025 te wensen.

Met vriendelijke groet,

    
   

mr. J.A.M.J. Houben, voorzitter    P.J.M. Swinkels – van de Vorst, directeur 
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